
“Wij hebben Ron leren kennen als medewinkelier van de Badhuisstraat. Ron was 
altijd zeer betrokken met ons gezin. Mijn vrouw kwam regelmatig in de winkel en 
werd door Ron en zijn medewerkester altijd verwend. In mijn functie als BIZ-Bad-
huisstraat bestuurslid heb ik Ron nog beter leren kennen. Als penningmeester was 
Ron een topper. Alle werkzaamheden werden zorgvuldig en op tijd verwerkt. We 
zullen Ron ontzettend missen en wensen de Familie van Wijnen heel veel sterkte toe.”

Michiel en Marianne Pronk 

“Ik ben echt geschokt door het plotseling overlijden van Ron. Ron was een hele pret-
tige man en ook een man die oprecht geïnteresseerd in je was. Ook zijn tomeloos en-
thousiasme zal ik nooit vergeten, hij praatte altijd met zoveel passie en enthousiasme 
over zijn vak en over de zaak. Hij vertelde de laatste vergadering nog dat hij het zo 
leuk vond om voorlopig nog te blijven werken maar dat hij nu ook meer wilde gaan 
genieten, maar helaas is dat hem niet gegeven. Als winkeliersvereniging gaan we hem 
ook zeker missen, want iemand die met zoveel passie de administratie deed en ook bij 
elke vergadering vertelde hoe leuk hij het vond om met cijfers te werken vind je nooit 
meer. Samenvattend gaan wij hem als mens vooral missen en zeker ook als collega 
winkelier. Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies.”

Edwin Gerritse 

“Ook wij van de winkeliersvereniging Badhuisstraat zijn ontzettend geschrokken van 
het plotseling overlijden van Ron. Wij verliezen een heel fijn en betrokken bestuurs-
lid. 
Ron en de winkeliersverenigingen gaan ver terug. Zijn betrokkenheid begon al bij de 
VBB, de eerste winkeliersverenging van de Badhuisstraat, en is doorgegaan tot aan 
zijn overlijden met de BIZ Badhuisstraat. Ron was een ondernemer van het oude 
stempel, winkel op straat niveau en boven de winkel wonen met je gezin. Hij heeft 
betrokkenheid bij de straat en buurt met de paplepel ingegoten gekregen. Winkels 
zitten geclusterd in straten om samen aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en klanten. 
Winkelstraten en winkeliers zijn de lijm van de lokale maatschappij. De ontmoetings-
plaats, het voorzien in levensbehoeften en bling aan het leven.  
Daar hoort niet alleen je eigen winkel bij, maar ook de maatschappij. En dat begreep 
Ron, en hij wilde daar ook actief aan bijdragen. Vrijwel vanaf de overname door Ron 
van de familiezaak Juwelier van Wijnen, is Ron dan ook actief betrokken geweest bij 
de winkeliersverenigingen. Hierbij heeft hij in de loop der jaren meerdere functies 
vervult, waaronder een periode als voorzitter. De laatste 10 jaar was Ron penning-
meester. Hij was daar heel goed in. Hij hield alles keurig bij en wilde altijd direct 
de bonnetjes (die ik meestal erg laat inleverde). We hebben samen mooie en goede 
dingen voor de straat en omgeving georganiseerd. Markten, spelletjesdagen, paasha-
zen, feestverlichting en zomerversiering.  We gaan Ron enorm missen, en wensen zijn 
familie veel sterkte toe.”

Mariska van den Berg

“Met ontsteltenis heeft het BIZ Badhuisstraat bestuur kennisgenomen van het droe-
vige bericht dat onze collega Ron van Wijnen zeer onverwachts is overleden. Het 
bestuur van BIZ-Badhuisstraat, waar hij zelf nauw betrokken bij was, vond in hem 
een gedreven penningmeester en enthousiaste collega. Wij zullen zijn aanwezigheid, 
kennis en ervaring missen.
Wij wensen de familie Van Wijnen veel sterkte in de komende periode.”

Carl Frietman
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